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Van de redactie

Opstaan... soms gaat het vanzelf,
maar soms merk ik dat ik eerst even
stil moet blijven staan.

Even de dag proeven voordat ik hem
binnenstap. Misschien herken je dat
wel — dat de nacht je nog vasthoudt.

Juist dan denk ik vaak terug aan een
Paasmoment uit mijn jeugd.

Aan die vroege ochtend in de kerk,
waar sommigen nog half slaperig in
de banken zaten, tot opeens het licht
werd binnengebracht.

Een klein vlammetje, maar het voelde
alsof de hele ruimte wakker werd.
Alsof iemand fluisterde: kijk, het leven
begint opnieuw.

Pasen vertelt dat verhaal telkens weer:
dat waar het donker was, iets open
kan breken;

dat er licht komt, zelfs als wij het nog
niet zien aankomen.

Misschien is dat wel het dagelijks
wonder van opstaan:

dat we steeds weer mogen beginnen,
met meer moed dan we dachten te
hebben.

Sta op — de nieuwe dag wacht op jou
€n op mij.

Namens de redactie een gezegende
en stralende Pasen toegewenst.

F

Een hartelijke groet,

Corrie Melenberg
Redactielid

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt u in een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
kerkblad.ajk@kerkinijsselmonde.nl.
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linde ogen gaan weer open,
ien de kleuren van het licht,
en verlamden kunnen lopen,
doden worden opgericht.

Uit: Voor onderweq: 101 schriftliederen




Overdenking

OPGESTAAN.

Wie ooit eens in Jeruzalem is geweest, zal ongetwijfeld
ook de graftuin hebben bezocht. Midden in de drukke
stad Jeruzalem een plek waar je in alle stilte een plek, een
graf kan bezoeken die identiek is aan het graf waarin
Jezus heeft gelegen. De graftuin: een plek waar je tot rust
kan komen, waar je kan verwonderen over het
Paasevangelie, over de opgestane Heer.

Je kan die rotsgraf in die graftuin ook bekijken, zelfs “van
binnen”. En vreemd, bijna iedereen doet dat. En wat je
daar vindt? Niets. Helemaal niets. Een leeg graf.

Die rotsgraf wordt niet afgesloten door een steen, maar
door een deur. Op die deur is een bord getimmerd
waarop de tekst staat, ‘He is not here, for He is risen.’ 'Hij is
niet hier, want Hij is opgestaan.

‘Hoe weet jij, hoe weet u dat Jezus Christus is opgestaan
uit de dood?

Het evangelie van Marcus. De vrouwen doen een stap.
Richting het graf. Maar degene die ze zoeken, die is er
niet en die verschijnt hier ook niet. Want de opstanding,
de opwekking uit de dood, ze horen erover uit de mond
van een .. .. jonge man. Wie ze ontmoeten is een jonge
man!

Deze jonge man is zo concreet als wat. Hij heeft het over
Jezus. Hij geeft ze een opdracht namens Jezus. En om het
in ieder geval een beetje concreet te maken mogen ze
van hem de plek zien waar Jezus heeft gelegen. ‘Maar Hij

is hier niet! Zoeken jullie de Levende bij de doden?

Het bewijs dat Jezus is opgestaan is een jonge man hier
die vertelt dat Jezus is opgestaan. Volgens Marcus was
het geen engel. En daar ben ik blij om ook. Niks
verhevens, maar gewoon heel concreet. Een persoon, een
jongeman, een vertolker, een boodschapper. Een getuige.
En staat die jongeman niet voor al die mensen, de vaders
en de moeders, de juffrouwen en de meesters, de
leerkrachten, de ouderlingen, en noem ze maar op, die
de Bijbel uitleggen. Die vanuit de Bijbel ons laten zien dat
Jezus' opstanding helemaal in overeenstemming is met
eerdere uitspraken van Hem.

Staat die boodschapper niet voor al die honderden
mensen die Jezus na Zijn opstanding met hun eigen ogen
hebben gezien. De talrijke ooggetuigen die bevestigen
dat Jezus werkelijk leeft!

Staat die boodschapper niet voor al die mensen die in de
loop van de geschiedenis, tot op de dag van vandaag,
bereid zijn geweest om voor deze Jezus te lijden en te
sterven. De martelaren. Omdat zij het absoluut zeker
wisten: Jezus leeft en ik met Hem.

Ze zagen een jongeman zitten. Zien en horen wij ze ook?
De mensen om ons heen die over Jezus, over de
opstanding spreken.

‘Hij is opgestaan uit de dood, Hif

is niet hier’

Ds. Dirk van Vreeswijk




Puzzelen en lezen

Horizentaal

1 Word wakker! 8 Harteloos 9 Kloosteroverste 11 Persoonlijk
vnw. 13 Evangelisator 15 Latijnse groet 17 Roemen 18 Voor-
waartse stoot 20 Schoon in het handje 21 Liedje uit The Sound
of Music’ (2-2-2) 23 Doctorandus (afk.) 24 Redenaar 26 Verwik-
keling 27 Film van Spielberg 28 Heldere ster 31 Plaatsbepaling
34 Afrastering 36 Grote herkauwer 37 Griekse wijn met hars-
smaak 40 Uitgestorven vogel 41 Symbool voor aluminium
42 Zodanig 44 Snelheid 46 Aangesloten iemand 48 Treurdicht
50 Hoofdstad van Egypte ten tijde van Mozes 51 Aardgaspro-
ducent (afk) 52 Vervoermiddel 54 Voertuig 55 Zangvogel
58 Symbool voor neodymium 59 ... aan de wand (Dan. 5-5)
60 Stad in de VS 62 Vroom.

Verticaal

1 Hoog met lemand weglopen, naar Ps, 91:12 (2,6,6) 2 Inter-
netextensie van Slowakije 3 Ambitieuze bestemming 4 Licht-
krans 5 Bloedbaan 6 Schip van Noach 7 Discussiegelegenheid
9 Druivensoort 10 Elkeen 12 Viijt 14 Daterend van (24)
16 Kopergravure 19 2 april 2026 22 Portugese topvoetballer
25 Personage 26 5 april 2026 27 Slot 29 Stad in Rusland
30 Bierhouder 32 Symbool voor cerium 33 Qosters geschrift
35 Deel van de week (afk.) 38 Extra arbeid 39 Zangstem
43 Reservevoedsel voor planten 44 Comfort 45 Onder woor-
den brengen 46 Niet dicht 47 Bankrekeningnummer 49 Stuk
linnen 53 Rivier in Yorkshire, de vierde rivier van Groot-Brittan-
nié 56 Elasticiteit 57 Nederlandse onderzoeksorganisatie (afk.)
61 Onder voarbehoud (afk.),

©ivim Die Weerdr - wwwithemapuzzels.com

Matteds 26:1-16

Matteils 26:17-75

Mattels 27:1-66

Psalm 16

Matteis 28:1-20

Hebreeén 1:1-9

Hebreeén 1:10-2:4

Hebreeén 2:5-12

Hebreeén 2:13-18

Hebreeén 3:1-11

Hebreeén 3:12-19

Hebreeén 4:1-13

Psalm 95

1 Petrus 1:1-12

1 Petrus 1:13-25

1 Petrus 2:1-10

Psalm 35:1-10

Psalm 35:11-28

Hebreeén 4:14-5:10

Hebreeén 5:11-6:8

Hebreeén 6:9-20

Hebreeén 7:1-10

Hebreeén 7:11-19

Hebreedén 7:20-28

Psalm 77

Jesaja 43:22-28

lesaja 44:1-8

Jesaja 44:9-20

Jesaja 44:21-28
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In deze serie artikelen wordt iedere keer een bijbelboek uitgelicht. Met behulp van de Al applicatie Copilot is een samenvatting
gemaakt en wordt een korte toelichting gegeven.

Het bijbelboek Esther is een uniek, spannend en
theologisch rijk verhaal dat zich afspeelt in het machtige
Perzische Rijk, tijdens de regering van koning Ahasveros
(Xerxes |, 486-465 v.Chr.). Het boek leest als een
dramatische vertelling vol intriges, omkeringen en
verrassende wendingen - en toch wordt Gods naam geen
enkele keer expliciet genoemd. Juist dat maakt het boek
bijzonder: God lijkt verborgen, maar Zijn leiding klinkt
door in elke bladzijde.

De val van koningin Vasthi (hoofdstuk 1)

Het verhaal opent met een groot feest aan het Perzische
hof. Koning Ahasveros verlangt dat koningin Vasthi
verschijnt om haar schoonheid te tonen, maar zij weigert.
Daardoor wordt zij afgezet, wat de weg vrijmaakt voor de
zoektocht naar een nieuwe koningin.

Esther wordt koningin (hoofdstuk 2)

De jonge Joodse vrouw Esther — opgevoed door haar neef
Mordechai — wordt uitgekozen om Vasthi te vervangen.
Ze wint de gunst van de koning en wordt zijn nieuwe
koningin. Mordechai ontdekt in deze periode een complot
tegen de koning en redt hiermee zijn leven, al wordt dat

op dat moment neg niet beloond.

De dreiging van Haman (hoofdstukken 3-4)

Haman, een hoge Perzische bestuurder, wordt verheven tot
de hoogste positie. ledereen moet voor hem buigen, maar
Mordechai weigert. Dat wekt Hamans woede: hij besluit
niet alleen Mordechai, maar het hele Joodse volk uit te
roeien via een koninklijk edict (een soort genocidewet).

Tekst: Annet de Ruiter

Wanneer Mordechai van dit plan hoort, roept hij Esther op
in actie te komen — ook al riskeert zij haar leven door
ongevraagd naar de koning te gaan. Zijn beroemde
woorden klinken door de eeuwen heen:

“Wie weet of jij niet voor een tijd als deze tot koninklijke
waardigheid gekomen bent?" (Esther 4:14).

Esther treedt naar voren (hoofdstukken 5-7)

Na drie dagen vasten begeeft Esther zich naar de koning
en nodigt hem en Haman uit voor twee banketten.
Ondertussen ontstaat een keerpunt: de koning heeft een
slapeloze nacht en hoort uit de hofannalen dat Mordechai
ooit zijn leven redde. Hij wil hem eren. Ironisch genoeg
wordt Haman gedwongen zelf Mordechai te eren, wat zijn
vernedering compleet maakt. Tijdens het tweede banket
onthult Esther Hamans complot en haar eigen Joodse
identiteit. De koning veroordeelt Haman, die wordt
opgehangen aan de galg die hij voor Mordechai had laten
oprichten.

De redding van het Joodse volk (hoofdstukken 8-10)
Hoewel het eerdere edict niet kan worden herroepen, krijgt
Esther toestemming om een tegenedict op te stellen. Dit
staat de Joden toe zich te verdedigen tegen hun vijanden.
Ze overwinnen hun aanvallers en het feest van Poerim
wordt ingesteld als blijvende herdenking van deze
bevrijding. Mordechai wordt vervolgens verhoogd tot de
tweede man in het rijk, en het boek eindigt in vreugde en
vrede.

Thema's

- Goddelijke voorzienigheid - verborgen maar werkzaam:
Hoewel Gods naam nergens wordt genoemd, zijn Zijn
leiding en timing door het hele verhaal heen zichtbaar:
Esther op de juiste plaats, de slapeloze nacht van de
koning, de omkering van Hamans lot. Het boek laat zien
hoe God werkt “achter de schermen” om Zijn volk te
bewaren.

- Omkeringen: \VVeel gebeurtenissen keren zich om:
*Mordechai — eerst bedreigd — wordt verhoogd
*Haman — eerst verheven — wordt vernederd

*Het edict tot vernietiging wordt een overwinning

Deze symmetrische opbouw versterkt het thema van
goddelijke rechtvaardigheid.

Symboliek
- De naam “Esther” - Ster
De naam Esther betekent ster; zij wordt letterlijk en

figuurlijk een lichtdrager midden in een duister politiek
complot.

» Poerim - het lot

Haman wierp “het lot” (pur) om de dag van uitroeiing te
kiezen. Dat lot wordt uiteindelijk juist het symbool van
ombkering en redding. Poerim wordt hierdoor een feest van
vreugde, herinnering en Gods verborgen leiding.



Kunst en het verhaal

De opstanding van Christus

Noél Coypel
1700

bron: Wikipedia

Geschiedenis beleven.nl

Collectie: Museum voor Schone kunsten te Rennes

De opstanding van Christus, 1700, van Noé&l Coypel, Olie op doek,
350 x 255 cm. Geschilderd voor de jezuietenkerk in Rennes en
hangt in het Museum voor Schone Kunsten te Rennes (Rouen) is
een kunstwerk dat de overwinning van Christus op de dood
illustreert.

Dit schilderij is geschilderd met oog voor detail, wat zorgt voor een
rijke kleur en diepte. Het is een opvallende uitdrukking van geloof,
ontworpen om elke keer dat je het ziet, te verheffen en te
inspireren.

Pas in de 12e eeuw werd de opstanding uitgebeeld in de westerse
schilderkunst. De wederopstanding kent twee hoofdtypen in de
westerse schilderkunst: met een staande of een zwevende
Christus.

Pasen is niet alleen de tijd van
paastakken en geschilderde
eieren.

Voor christenen is dit feest het
symbool van het eeuwige leven
en de overwinning op de dood.

Het moment van de
wederopstanding is niet als
zodanig beschreven in de Bijbel.
Eeuwenlang vermeed de Kerk de
uitbeelding van een onderwerp
waarbij men zich niet kon laten
leiden door een Bijbeltekst.

In de westerse schildertraditie is
de opstanding daarom een
belangrijk onderwerp.

Maar wat is er precies afgebeeld?

Met Pasen vieren christenen dat
Jezus is opgestaan uit de dood.

Maria Magdalena, afgebeeld in
het blauw, en Maria (de moeder
van Jacobus) keerden na de
sabbat terug naar het graf en
troffen dit leeg aan. Een engel
vertelde hun dat Christus uit de
dood was herrezen.

Voor het graf lagen soldaten te
slapen. Deze soldaten kijken hier
verschrikt naar de verschijning. In
Mattelis worden de soldaten die
de wacht houden bij het graf
beschreven.

Hun aanwezigheid suggereert dat
Christus door niemand uit het
graf gedragen kan zijn en
benadrukt het goddelijke karakter
van de wederopstanding.

Tekst: Gerrit Buizer



Emmaiisgangers - Ben je al bij het graf geweest?

Het is net sabbat geweest.

De vrouwen waren op bezoek geweest bij het graf
van Jezus, maar ze vonden niets. Of toch wel?
Plotseling stonden er twee mannen in stralende
kleding naast hen. “Waarom zoekt u de Levende onder
de doden? Hij is niet hier; Hij is uit de dood opgewekt.
Weet u nog wat Hij gezegd heeft toen Hij nog in Galilea
was?”

Ja, dat herinnerden ze zich weer. Maar toen ze dit aan
de apostelen vertelden, werden ze niet gehoord. "Wij
geloven dat niet, hoor, wat jullie nu zeggen. Jullie praten
maar wat!”

Petrus reageerde anders: hij stond op en rende naar
het graf van Jezus.

Diezelfde dag was er nog een andere situatie: Kleopas
en een andere man waren onderweg. Ze waren
somber gestemd, omdat Jezus - van wie zij hoge
verwachtingen hadden - er niet meer was. Plotseling
kwam Jezus naar hen toe en liep met hen mee. Hij
vroeg: “Waar lopen jullie toch over te praten?”

Kleopas en de andere man stortten hun hart bij Hem
uit. Ze waren zelf niet bij het graf geweest.

Jezus verweet hun dat ze zo weinig verstand hadden
en traag van begrip waren, omdat in de Bijbel - door
de profeten - zo vaak is gezegd dat Hij moest lijden
voordat Hij Zijn glorie kon binnengaan. Daarna legde
Jezus hen alles haarfijn uit, wat er allemaal over Hem
geschreven stond, van A tot Z.

Daarna deed Jezus iets bijzonders. Hij deed alsof Hij
verder wilde reizen. Misschien deed Hij dat om
duidelijk te maken: Ik heb jullie nu alles verteld wat
jullie moeten weten over Mij, jullie twijfel en somberheid
weggenomen door Mijn woord uit te leggen, en jullie zo
Mijn identiteit getoond. Misschien was het een soort
test, om hen zelf de keuze te laten maken of zij meer
over Hem wilden weten.

Kleopas en de andere man waren goedgezinde
mannen en drongen erop aan dat Hij met hen mee
zou gaan om de maaltijd te gebruiken.

En ja, tijdens het breken van het brood maakte Hij
Zich bekend, werden hun ogen geopend en
herkenden zij Hem. Wat mooi dat Jezus Zich wil
bekendmaken door Zijn verbond en Zijn Woord, de
Bijbel. Hij wil de schellen van onze vertroebelde ogen
wegnemen, omdat Hij dit lijJden moest ondergaan en
zo Zijn glorie is binnengegaan.

Gelooft u dat Jezus voor u is gestorven? Of bent u -
net als Kleopas en de andere man - nog niet bij het
graf geweest? Leeft u zonder hoop en met twijfel,
omdat u zich afvraagt of het allemaal waar en
gebeurd is? Lees dan in de Bijbel en zoek het zelf op.
In het Oude Testament staat vele malen, via de
profeten, wat Hij moest doen voor Zijn Vader. Hij is
betrouwbaar en waarachtig, en aan Zijn woorden
mogen wij zeker niet twijfelen.

Twijfelt u nog? Er staat geschreven in Lukas 24 vers 38:
Maar Hij zei tegen hen: "Waarom zijn jullie zo ontzet, en
waarom komen er twijfelgedachten op in jullie hart? Kijk
naar Mijn handen en voeten - Ik ben het Zelf! Raak Mij
aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en
beenderen, zoals jullie zien dat Ik heb.”

En daarna toonde Hij hun Zijn handen en voeten.
Kortom: Hij bewijst Zichzelf en laat het zien.

We mogen ook bidden dat de Geest ons verstand
ontvankelijk maakt voor het begrijpen van de
Schriften, zoals Jezus deed in vers 45.

We mogen zelfs getuigen, om mensen tot andere
gedachten te brengen, tot eer van Hem, zodat hun
zonden vergeven zullen worden om wat Hij heeft
gedaan. Ook belooft Hij dat wij dit kunnen doen door
de kracht van de Vader (vers 49).

Zo mogen wij Hem alle eer geven, mag er grote
blijdschap in ons hart zijn, en mogen wij Hem voor
altijd loven en prijzen (vers 52-53)

Tekst: Peter van de Duyn
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Marvin Gaye en Otis Redding - deel 2

Otis Ray Redding Jr. werd geboren in Dawson in de
staat Georgia op 9 september 1941. Hij verongelukte
op 10 december 1967. Als zoon van pachtboer Otis
Redding 5r. en Fannie Roseman was hij de 4e van 6
kinderen. Zijn vader predikte af en toe in locale kerken.

Op 3-jarige leeftijd verhuisde het gezin naar Macron. Al
op jonge leeftijd zong hij in het koor van de Vineville
Baptistenkerk en leerde hij gitaar en piano spelen.
Vanaf zijn 10e kreeg hij nog zang- en drumlessen. Op
de Ballard Hudson highschool zong hij in een school-
band en elke zondag zong hij gospels voor het
radiostation WIBB.

Hij won 15 weken achter elkaar een talentenjacht voor
tieners. Hij was geinspireerd door Little Richard en
Sam Cooke die ook in Macren woonden.

Omdat zijn vader tuberculose had opgelopen, verliet
Otis Jr. op 15-jarige leeftijd de school om het gezin
financieel te ondersteunen en trad hij op als zanger
van The Upsetters, de begeleiders van Little Richard.
Als lid van Pat T Cake and the Mighty
Panthers toerde hij door Amerika en
zijn eerste hit was These arms of
mine in 1962 en het album Pain in
my heartin 1963 op het Volt label.
Later ging hij naar het Stax label
waar ook zijn posthume hit Sitting at
the dock of the bay uitkwam
(nummer 1in Amerika in 1967).

Hij vormde ook een duo met Carla Thomas (1942), de
dochter van soulzanger Rufus Thomas. Ze brachten
album King and Queen uit in 1967 en de singles Knock
on wood en Lovey dovey.

A

Otis werd the King of Soul genoemd en was een van de
grootste soulzangers uit de jaren 60 en de muziek-
geschiedenis.

Hij toerde met de The Barkays en in 1967
reisde de band naar optredens in Reddings
eigen vliegtuig Beechcraft H 18. Na een
telefoongesprek met zijn vrouw en
kinderen was de volgende bestemming
The Madison in Wisconsin op zondag 10
december 1967.

Hoewel het weer slecht was met hevige regen en mist
en ondanks waarschuwingen steeg het vliegtuig toch
op. Op 6,5 kilometer van hun bestemming vroeg
piloot Richard Fraser via de radio toestemming om te
landen. Kort daarna stortte het vliegtuig neer in Lake
Momona. De enige overlevende was Ben Cauley. De
overige 4 leden van The Barkays kwamen om, ook Otis
overleefde de crash niet.

Hij trouwde als 18-jarige met de 17-jarige Zelma
Atwood in 1961 en ze kregen 3 kinderen. Een vierde
kind werd geadopteerd na zijn overlijden. Zijn zoon
Dexter richtte na Otis dood met neef Mark Locked de
band The Reddings op. Zij hadden 2 hits Remote
(1980)en hun versie van Sitting on the dock of the bay
in 1982.

Otis heeft ook 3 gospelnummers opgenomen: de
traditional Amen, Nobody's fault but mine en
Somebody been praying for me. Otis had totaal 28
hits. Volgende maand het laatste deel over de
zangeressen van Marvin Gaye: Mary Welss, Tammi
Terrell en Kim Weston

Ronald van Pelt
ronaldvanpelt1959@gmail.com

Advertenties

‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’
is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen

Beverwaard, Groot-en Qud-lJsselmonde, Lombardijen.

Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

N

www.wbgij.nl

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 [ wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

VAN DER WIEL

We maken 't rand

Uw woning in omgeving
Rotterdam verkopen?

Bel dan met
Jan-Willem van der Wiel
Van der Wiel Makelaardij
. 010 -497 84 41

# www.wielmak.nl = info@wielmak.nl

Q Bredenocord 2, Rotterdam
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In deze rubriek plaatsen we elke editie mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer een gedicht van ...

Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met ons? Mail het dan naar kerkblad.ajk@kerkinijsselmonde.nl




Gezamenlijke berichten

Extra diensten lijdensweek

Groene Tuinkerk Nw. Sonneburgh Meerweide
20.00 uur 19.30 uur:
2 ?Pﬁl Geen dienst ds.D. van Vreeswijk| Dienstin Bolnes Geen dienst
Witte Donderdag S. Kurtzahn H.A
Vrijdag 19.30 uur 20.00 uur 19.30 uur 10.00 uur 14.30 uur
3 april ds. Hans Schaap | ds.D. van Vreeswijk| Dienstin Bolnes | dhr. ). Bos mw. M. van der Ent
Goede Vrijdag Ds. S. Kurtzahn mw. J. v.d. Heuvel
Zaterdag 20.00 uur
4 april Geen dienst ds.D. van Vreeswijk| Geen dienst Geen dienst
Stille Zaterdag
PASSIE EN PAASVIERING
voor ouderen
DINSDAG 31 MAART
10:15-11:45 wwr, inloop: 10:00 uur
in de Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, Rotterdam
Na afloop is ontmoeting, koffie, thee .. ..
VAN HARTE WELKOM
Een initiatief van de Adriaen Janszkerk,
de Groene Tuinkerk en de Pelgrimskerk.
Voor vervoer, zie de intekenlijsten.
Verwenmiddag voor Alleenstaande Moeders - Bedenken en maken van goodiebags
9 mei 2026 » Financién: declaraties en financiéle verantwoording
bijhouden
Elk jaar doen we met de kerken in lJsselmonde mee aan - Administratie/registratie: aanmelden van vrijwilligers en
de Serve the City-actie. Dit jaar willen we de bezoekers

alleenstaande moeders in onze wijk verwennen!
En natuurlijk zoeken we vrijwilligers die op de middag zelf

Op zaterdag 9 mei 2026 van 14:00 tot 16:30 uur, de dag willen helpen bij:

voor Moederdag, willen we hen een verwenmiddag aan- Welkomstteam, Aankleding, Catering, Workshops.

bieden met een high tea en een inspirerende workshop. Kinderopvang 0-4 jaar, Kinderprogramma groep 1-4 en

Voor de kinderen is er een leuk kinderprogramma, zodat groep 5-8

moeders even helemaal tot rust kunnen komen en het

gevoel hebben écht gezien te worden. Het duurt nog even, maar stel je eens voor: een middag
vol warmte, gezelligheid en aandacht voor deze moeders.

Om deze middag tot een succes te maken, willen we het Word je daar ook blij van en wil je helpen?

werk zoveel mogelijk verdelen onder de gemeenteleden Laat het ons weten, dan maken we er samen iets

uit de kerken die meedoen. onvergetelijks van!

We zoeken hulp voor: Contactpersonen vanuit diaconie over deze activiteit:

- Ontwerp uitnodiging en tafelkaarten Stefanie (AJK) en Corlinde (PK)

Zie de kerkapp voor
meerinfo
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VANUIT DE GROENE TUINKERK

Eén jaar in de Protestantse Gemeente

Bolnes-lJsselmonde
Het is inmiddels een jaar geleden dat ik op 9 maart 2025
in een feestelijke kerkdienst mijn intrede deed in de
Protestantse Gemeente te Bolnes-lJsselmonde.
Voor mijn gevoel is de tijd omgevlogen en kijk ik dan ook
met veel dankbaarheid en vreugde terug op het
afgelopen jaar. Ik voel mij goed in de gemeente en dat
ligt aan de warmte die er van deze gemeenschap uitgaat.
Ik ervaar de gemeenteleden als zeer liefdevol en
vriendelijk en heb inmiddels ook het gevoel dat ik
volledig mijzelf kan zijn.

Ik voel mij daarnaast dankbaar dat meteen in het begin in
beide kerken drempelhulpen werden gemaakt om op het
podium te komen, een parkeerplaats werd gerealiseerd
voor de Kerk aan de Maas en een rolstoel aangeschaft
werd waardoor ik meer zichtbaar ben in dezelfde kerk.
Daarnaast ben ik blij dat men alle vergaderingen overdag
heeft belegd zodat ik voor vergaderingen niet hoef over
te blijven in Bolnes-lJsselmonde.

Dit alles geeft mij een gevoel van welkom.

Wat is er in het afgelopen jaar allemaal gedaan en
bereikt? Het grootste accent ligt bij mij op het
persoonlijke contact met de gemeenteleden. Inmiddels
heb ik bijna iedereen uit de gemeente bezocht die dit op
prijs stelt. Ik heb daarnaast geprobeerd om bij
verschillende activiteiten aanwezig te zijn en zo veel
mogelijk zichtbaar te zijn in de gemeente. Veel werk heb
ik ook verzet in het proces van het toekomstig samen-
gaan van beide gemeentes, inspirerende kerkdiensten en
gespreksgroepen.

In samenwerking met de organisten en de werkgroep
eredienst wil ik in de toekomst de muziek nog een
grotere rol geven in de diensten. Daarnaast wil ik samen
met gemeenteleden kijken of en hoe wij activiteiten
kunnen uitbouwen.

Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, lJsselmonde

Het persoonlijke bezoek en contact met alle individuele
gemeenteleden blijft daarbij mijn grootste uitdaging
voor de toekomst.

Diensten Stille Week en Pasen

In de Stille Week en met Pasen gedenken wij de laatste
dagen van het lijden van Jezus, zijn laatste Avondmaal
met zijn vertrouwelingen, zijn verraad, zijn dood en
uiteindelijk de ervaring van de opstanding. In
overdrachtelijke zin zijn deze ervaringen nog steeds
actueel. Hoeveel lijden is er in deze wereld en hoeveel
onrecht wordt er gedaan door narcistische
machthebbers. De ervaring van Pasen laat daarbij zien
dat uiteindelijk het Goede zal overwinnen.

Helaas gebeurt dat vaak niet op een uiterlijke manier en
soms vragen wij ons af, waar God is in deze onrustige
wereld. Maar hoop is een kracht die alles overwint. Men
kan een mens doden, maar de ziel is geborgen in een
werkelijkheid die de macht en verderf te boven gaat.

Dit zijn onze gezamenlijke vieringen in deze bijzondere
tijd:

Zondag 29 maart 10.00 uur Groene Tuinkerk.

Feestelijke Palmpasendienst in de Groene Tuinkerk waarin
de kinderen Palmpasentakken maken. Met medewerking
van Egbert-Jan Peuskens, fluit. Orgel: Ad Trouw.

Dinsdag 31 maart: 10.00 uur: Seniorenpaasfeest in de

Groene Tuinkerk

In deze seniorenpaasviering in de Groene Tuinkerk gaan
ds. Dirk van Vreeswijk (Pelgrimskerk), ds. Hans Schaap (A.
Janszkerk) en ds. Stephan Kurtzahn voor.

Witte Donderdag, 19.30 uur, dienst in Bolnes

In deze avondmaaldienst gedenken wij het laatste
Avondmaal van Jezus. Met medewerking van Karin de
Rooij, zang. En op het orgel: Rien Verwijs.

Goede Vrijdag, 19.30 uur, dienst in Bolnes

In deze lezingendienst gedenken wij de gevangenneming
en de dood van Jezus. Een zanggroep van drie mensen
zingt daarin koralen uit de Matheuspassion. Orgel: Wim
Smit.

Feestelijke Paasdienst 10.00 uur, dienst in Bolnes

Dit wordt een feestelijke dienst voor jong en oud waarin
wij de opstanding en het leven vieren. Met Mieke Stout,
trompet, orgel: Wim Smit.

U bent hartelijk welkom!

Met vriendelijke groet,
Stephan Kurtzahn
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BLOEMENDIENST

Zondag 15 februari
Vandaag 2 boeketten:
18 februari werd mw.
Hagendijk 86 jaar.

Dhr. Kruithof vierde op 19 februari zijn 88e verjaardag.

Zondag 22 februari
20 februari werd dhr. Mudde 98 jaar

Zondag 1 maart
Deze dag gingen de bloemen naar Familie Van der Waal

Zij waren op 2 maart 55 jaar gehuwd.

Zondag 8 maart
Mw. De Bruin heeft weer een operatie ondergaan, dus

een boeket als groet van de gemeente is hier wel op zijn
plaats!

Alle jarigen en echtpaar van harte gefeliciteerd!
En sterkte met het herstel voor mw. De Bruin gewenst.

Hartelijke bloemengroeten van:

Reini van der Meer 062194 7617
Joke Busse 06 4869 6235
VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs rijden:
Mw. D. van Hengel rijdt mw. Van Hengel en mw. Bal en
mw. Tamse vanuit de Beverwaard.

Route 3: Mw. Fisscher en fam. Kreuk.

02-04: Dhr. R.A. de Bruin (Witte Donderdag in Bolnes)
03-04: Dhr. G.J. Buizer (Goede Vrijdag in Bolnes)
05-04: Dhr. A). Kooiman ( Eerste Paasdag in Bolnes)
12-04: Dhr. J. Verschoor

19-04: Dhr. LEK. Jungheim

26-04: Dhr. A. van Splunter (Dienstin Bolnes)

03-05: Dhr. R.A. de Bruin

KERKELLJKE STAND
Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren
aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam
of: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Mutaties van het kerkelijk bureau

Nieuw ingekomen lid:
Mw. M.J. van Opstal

Overleden:
Mw. L. Gille — van Bokkem. (90)

SING INN A
Deze maand is er weer Sing Inn. ¢,
op woensdag 8 april .

Aanvang van 13.30 tot 15.45 uur.
De opzet blijft ook dan hetzelfde: een kort rondje koffie,
zangprogramma met pauze en eventueel een drankje na.
Koorervaring is helemaal niet vereist: het gaat om samen
zingen en plezier!

Er is ruimte voor toelichting door de begeleiders (Wim &
Ria Keijzer, Jan van der Meer) en voor wat opkomt bij de
deelnemers. Aanmelden is niet nodig en deelname is
gratis (al staat er wel een pot voor vrije giften).

Wil je meer weten? Bel met 06 5022 8250.
We zien u/jou graag.

Hartelijke groet,

Ria Keijzer - Meeuwse,
ria.keijzer@casema.nl

Retraite dag in de Abdij van Egmond

Op vrijdag 17 april is er een retraitedag georganiseerd
in de Abdij van Egmond. Deze retraite is een bijeenkomst
van een gehele dag waarin wij innerlijk op adem kunnen
komen en waarin wij met ons eigen geloof bezig zijn.

Wij doen aan drie verschillende vieringen van de
monniken mee en volgen (onder mijn leiding)

een interessant cursusprogramma over het thema:
'Staan in je innerlijke kracht’ oftewel ‘door het geloof
authentiek en krachtig worden:

Wij beginnen en eindigen met een viering in de mooie
abdijkerk. De eerste dienst is om 9.30 en de laatste om
17.00 uur. In de middag genieten wij van een lunch.

Wij vertrekken om 7.30 vanuit de Kerk aan de Maas en
rijden met privéauto’s.

De kosten exclusief vervoer zijn € 40 p.p.
bij 10 deelnemers.

Graag tot uiterlijk 5 april aanmelden bij mij,
stephankurtzahn@kpnmail.nl ofwel 06 - 4991 0403.



Uit de gespreksgroep ‘De kleine Prins’
Het boek ‘De kleine Prins’ dat wij
met een gespreksgroep lezen is e .
een opmerkelijk boek. Uiterlijk is De Kleime Prima
dit een sprookje, in de diepte . —
echter komen wij vele overeen-
komsten tegen met de Bijbel. »i

Het boek gaat over het
terugvinden van je hart en het o
leven vanuit onschuld en .
onbevangenheid. g
Zo lezen wij onder meer dat wij

onze eigen ster aan de hemel moeten ontwaren en
volgen. Hebben dat niet ook die Drie Koningen gedaan

toen zij de ster volgden.......
Ds. Stephan Kurtzahn.

EROP UIT ACTIVITEITEN

Paasontbijt samen in Bolnes

Op eerste Paasdag 5 april is er een Paasontbijt en dat
is voor de beide gemeenten in de Kerk aan de Maas.
Het ontbijt begint om 9 uur, de Paasdienst begint dan
om 10 uur.

Open Huis in de Kerk aan de Maas

Op woensdag 8 april om 10.00 uur is er Open Huis in de
Kerk aan de Maas.

Vioolbouwer Erik Wendrich
komt dan vertellen over zijn
vak. Hij laat zien hoe een viool
gebouwd wordt en wat er
allemaal voor nodig is aan
materialen en gereedschappen.

Erik brengt ook instrumenten mee, de hele vioolfamilie
van klein tot groot: viool, altviool, cello en contrabas.
Waarom klinken die instrumenten zo verschillend? En
hoe klinken ze samen?

De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.

Walking Dinner
Op zaterdag 18 april is er weer een Walking Dinner.
Ook gemeenteleden van de Groene Tuinkerk zijn van
harte welkom.

U begint met een klein groepje op adres A met een
voorgerecht, u wandelt samen naar adres B, daar staat
een hoofdgerecht voor u klaar. Een ander groepje
wandelt dit parcours in p—
andere volgorde, of ‘i‘"—g
langs andere adressen. 2
Voor het nagerecht
wandelt u samen naar de

kerk en daar drinken we

ook een kopje koffie met

elkaar in de hal van de

kerk en kunnen we

napraten over ons ‘Walking dinner’.

U ziet, volop gelegenheid om met elkaar te praten, om

nieuwe mensen te leren kennen, of om van mensen die

u al kent weer eens andere kanten te zien. Zou u graag

mee willen doen, maar is het lopen een probleem, wij

kunnen dan zorgen voor vervoer van A naar B en verder.

Hiervoor hebben we nodig:

- Mensen die willen koken en mensen die hun huis open
willen stellen;

- Mensen die willen wandelen en eten met elkaar;

- Mensen die willen rijden.

Voor de precieze tijd: informatie volgt z.s.m.
Kosten: € 7,50 per persoon

Aanmelden en informatie bij:

Janny van der Voort, 0180-414 101.

Samen aan Tafel

Op vrijdag 24 april is er weer Samen aan Tafel in de
grote zaal van de Kerk aan de Maas. Gemeenteleden en
gasten uit de buurt, ook gemeenteleden en gasten van
de Groene Tuinkerk zijn welkom.

De maaltijd wordt bereid
door Marianne Molendijk
en Theo Postema, daarin
bijgestaan door een groep
vrijwilligers.

Wie wil komen eten, kan
vanaf 17.30 uur in de hal
terecht voor een drankje, de maaltijd begint om 18.00
uur. De prijs voor de maaltijd is € 7,50. Contant betalen
kan, maar liever met PIN. Graag aanmelden voor de
maaltijd bij Wil Wendrich, 0180 487050 / 06 8206 6497,
wil.wendrich@planet.nl, tot uiterlijk maandag 20 april.
Vervoer kan geregeld worden, belt u dan even met Wil,
of voor de mensen in lJsselmonde: met Karel Jungheim,
06-5243 2530.
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Verslag kerkenraadsvergadering februari

We willen er graag een gewoonte van maken om u kort
verslag te doen van de vergaderingen zodat u op de
hoogte blijft van wat speelt in de gemeente.

Tijdens deze vergadering namen we afscheid van Harro,
Johanna en Jonna als ambtsdragers. Tegelijkertijd
mochten we nieuwe ambtsdragers verwelkomen: Kevin
van Bree als diaken, Hans Gorter als
ouderling-kerkrentmeester en Nico Bontenbal als
ouderling.

We begonnen de vergadering met een moment van
bezinning. Dit keer stonden we stil bij het thema GenZ

en geloof.

Ook werd het moderamen gekozen. Dit dagelijks bestuur

\.

=

van de kerk bestaat uit de twee predikanten, de scriba
(Helma Paul), de voorzitter (Bart Geervliet), een
afvaardiging van het CVK (Brianne Pols) en binnenkort
ook een vertegenwoordiger namens de diaconie.

Verder spraken we over het naderende afscheid van Dirk
en over hoe we de vacante periode zullen gaan invullen.

De diaconie organiseerde recent een avond voor de
verschillende diaconién in lJsselmonde: een eerste stap
om de onderlinge verbondenheid tussen de gemeenten
te versterken.

We kregen daarnaast een update over de nieuwe website,
die naar verwachting binnenkort online zal gaan.

r

Overledenen

Datum Naam Leeftijd
6 februari Mw. M.B. Ockeloen - van Herwijen 86 jaar
9 februari  Mw. G.M. Wiggelinkhuijse 95 jaar
12 februari  Mw. M. Cevering -Dijkshoorn 97 jaar
16 februari Dhr. R. Wijmans 61 jaar
27 februari  Mw. B. van Ooijen-Kruithof 82 jaar
3 maart Mw. G. van Wingerden- van der Ent 93 jaar
12maart  Mw. G. Koomans-van der Leer 81 jaar

-~

Collecte AJK en PK/ bijdrage kerkblad
Als u de QR-code scant, komt u bij ‘geven’ in onze eigen Kerk App. Vanuit uw saldo kunt u geven aan de wekelijkse
collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen. Met de andere QR-code komt u op de website van SKG Collect. Hier
kunt u anoniem geven met iDEAL.

Februari Kerkapp Bankrek. Totaal

Collecte diaconie € 310,00 € 69,00 € 379,00

Evangelie en Moslims € 501,60 € 200 € 503,60

Open Doors € 369,10 € 6700 € 436,10

Collecte kerk € 890,20 € 269,25 €1.159,45

Adriaen Janszkerk Pelgrimskerk

Zondag Diaconie Kerk Diaconie Kerk

1 februari € 70,00 € 65,00 € 50,30 € 44,05

8 februari € 850 € 8,00 € 6440 € 57,50

15 februari € 500 € 5,50 € 30,05 € 27,75

22 februari € 500 € 5,50 € 3335 € 23,65

SKG Collect




Van de predikant

Rondom de diensten

De maand april begint met het feest van grote contrasten,
dat ons vertelt van God die redt door de diepte van het
oordeel heen en zo nieuw leven geeft!

Vrijdag 3 april is het Goede Vrijdag. We hebben dan s
avonds een dienst waarin we ook het Avondmaal vieren. Ik
hoop dan zelf voor te gaan. Ook zondag 5 april - met
Pasen — mag ik zelf voorgaan. Na de dienst willen we
samen lunchen door ons meegebrachte eten (zoet &
hartig) met elkaar te delen.

Zondag 12 april is ds. Simon van der Vlies onze voorganger.

Zondag 19 én 26 april hoop ik zelf weer te spreken.
Goede, gezegende diensten gewenst!

Gebedsuur

Op de 2e woensdag van de maand is het maandelijkse
gebedsmoment in de consistorie van de AJK, samen met
gemeenteleden van Meer dan Beverwaard. Welkom om
hardop of in stilte mee te bidden op 8 april van 19:30 -
20:30 uur.

Jubileum

Michael & Sandra Surjokusumo-Fousert hopen 16 april 12,5
jaar getrouwd te zijn. We feliciteren hen van harte en
wensen hen samen met hun kinderen Julia en Noah Gods
zegen toe voor de toekomst!

Zieken

Mw Lenie de Lijster is herstellende van een gebroken heup
en pols, nadat ze was gevallen. Op het moment van
schrijven verblijft ze nog in Aafje revalidatie Maasstad.

We leven mee met onze zieken en met allen die wachten
op onderzoeken of uitslagen of waar andere zorgen zijn.
Laten we omzien naar elkaar om elkaar tot steun te zijn.

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, lJsselmonde

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 in de
consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. De
Bijbelmorgen is op 7 april. We volgen het thema ‘Bidden
met handen en voeten’ van het Evangelisch Werkverband
en bespreken elke keer een persoon uit de Bijbel (OT en
NT) en hoe zijn/haar gebed eruit ziet.

- Hans Schnp

Afscheid

Inmiddels wonen wij een jaar in Barendrecht. We denken
met warme gevoelens terug aan de Adriaen Janszkerk en
zijn dankbaar voor alle hulp die wij van diverse gemeente-
leden bij onze verhuizing hebben mogen ontvangen.

Helaas is het niet gegaan zoals wij hadden gehoopt: de
ziekte heeft zich niet onder controle laten brengen. Sinds
Kerst ben ik uitbehandeld, met een levensverwachting van
ongeveer drie maanden—al kan dit korter of langer zijn.

Bij Freek heeft de vaatschade die na Corona is ontstaan,
geleid tot dementie. Daarom is hij onlangs verhuisd naar
verpleeghuis Borgstede. Zo brengen wij de laatste periode
van ons zeer goede huwelijk gescheiden door. Dat is
moeilijk, maar wij blijven vertrouwen op de Here God, dat
Hij ons leidt en het goede met ons voorheeft.

Na lang overwegen hebben wij besloten ons aan te sluiten
bij de Dorpskerk in Barendrecht, waar wij hartelijk zijn
ontvangen.

Heel veel dank aan u allen voor de vele kaarten,
bemoedigende telefoontjes en voor alle belangstelling in
welke vorm dan ook. Wij blijven met diepe genegenheid
aan u denken en wensen u Gods zegen, nu en voor de
toekomst.

Hartelijke groet,
Freek & Jeannette Schuurmans-Camfferman
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Samen zorgen we voor het
behoud van de Adriaen Janszkerk
Beste gemeentelid,

De Adriaen Janszkerk in Rotterdam is
al eeuwenlang een plek van
ontmoeting, bezinning en
gemeenschap. Helaas is het
prachtige monument toe aan
dringende herstel- en restauratie-
werkzaamheden. Zonder deze

-

~ ingrepen dreigen we een belangrijk
stuk erfgoed te verliezen.

Om dit te voorkomen, hebben we uw steun hard nodig. De
kosten voor de noodzakelijke werkzaamheden zijn
aanzienlijk, en alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat
de kerk behouden blijft voor toekomstige generaties.

Hoe kunt u helpen?

Door een financiéle bijdrage te doen via
bankoverschrijving: NL49 INGB 0000 2258 27
Ten name van: 5tg Behoud Adriaen Janszkerk
Omschrijving: Restauratie Adriaen Janszkerk
Of doneer eenvoudig online.

Deel deze actie met vrienden, familie en
andere betrokkenen.

Elke bijdrage, groot of klein, maakt een verschil. Uw steun
helpt ons niet alleen het gebouw te behouden, maar ook
de gemeenschap die er al zo lang omheen bestaat.
Samen houden we de Adriaen Janszkerk levend!

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun.

Met vriendelijke groet,
Arie Maaswinkel, Ferdinand de Ron,
Robin Veth en Patrick Vink

3 april Al . X
\ /. o A 5 zp:! Bac;:iaan Bij verhindering graag de chauffeur bellen:
\ / LN - ap : A Bastiaan de Ruiter 0622932635
19 pr?l A?C Aad Schuijer 06 286 26 274
26 :z::l Aa{? Alco van Heiningen 06 5704 8134

Wil jij ook helpen maar vind je het bezwaarlijk om eens in de vi

weken te rijden dan kun je je ook opgeven en aangeven wanneer jij

wel kunt, een rooster kan daar altijd op aangepast worden.
Aarzel niet en geef je op bij Wil Schuijer 06 307 21 980.

Alvast hartelijk dank!

Op 15 febr. was de verjaardag van mevr. J.P.
Hazebroek - Diepenhorst; ze werd 95 jaar

Op 26 febr. vierde dhr. K.F.H. Nijssen zijn 80ste
verjaardag

Op 4 maart mochten dhr. en mevr. Wolters - Karman

Er is elke week oppas tijdens
de diensten.

Op 5,12 en 26 april is er
kinderdienst. Op 12 april is er
tienerdienst.

hun

Wij willen u allen feliciteren met deze mooie
mijlpalen.
We wensen u Gods Zegen voor het nieuwe jaar!

Voor de wijkkas ontvangen via mevr. Van der
Kruit 20 euro waarvoor hartelijk dank.

Een

Op 4 maart mochten dhr. en mevr. Hussaart - Patijn
gedenken dat ze 62 jaar getrouwd zijn.

er
Nieuwe aanmeldingen bij Wil Schuijer:

0180412141

55- jarig huwelijk vieren.

hartelijke groet vanuit de AdriaenJanszKerk



Jaarverslag en begroting SBAJK

Verantwoording 2025

Het positieve resultaat over 2025
bedraagt €17K, dit is hoger dan
begroot. Belangrijke oorzaak is dat de
werkzaamheden voor het groot
onderhoud nog niet zijn begonnen,
wel zijn de voorbereidingen opgestart.
Daarnaast zijn de opbrengsten hoger
uitgevallen dan begroot. Dit komt met
name door extra huuropbrengsten.
Vanaf mei 2025 is de kerk structureel
op zondagmiddag verhuurd aan
kerkgemeenschap L'Eglise des
gagnant.

Begroting 2026

Voor 2026 wordt een licht positief
resultaat verwacht. Eerder is er
rekening mee gehouden dat voor de
periode 2026 t/m 2030 aan
noodzakelijk en groot onderhoud
€190K benodigd is. Het gaat hier om
diverse metsel- en
voegwerkzaamheden aan de
buitenkant van de kerk, herstel van
het pleisterwerk en gevelstucwerk en
dakbedekking (nalopen van de
leidekking en diverse reparaties). Van
de €190K is door het Rijk €114K aan
SIM-subsidie toegekend.

Inmiddels zijn de offertes
binnengekomen en deze vallen fors
duurder uit dan de begrote €190K,
totaal circa €320K. De reserves zijn
hierop niet berekend. Wij zullen de
komende periode dan ook prioritering
aanbrengen in de werkzaamheden en
op zoek gaan naar aanvullende
financiering.

Er is voor de begroting 2026 circa €40K
aan onderhoudskosten begroot. Het is
nog onzeker of dit jaar zal worden
gestart met de uitvoering van de
werkzaamheden voor het groot
onderhoud, dus mogelijk schuift dit
bedrag deels door naar latere jaren.
Om de begroting in de komende jaren
sluitend te krijgen, zijn structureel
hogere inkomsten noodzakelijk.

Staat van baten en lasten

Baten

Verhuuropbrengsten
Subsidies

Legaten

Giften

Collecten

Verkoop artikelen
Bankrente

Lasten
Kostprijs
Afschrijving inventaris

Huisvestingskosten

Energie, water

Onderhoudskosten
Schoonmaakkosten

Toevoeging onderhoudsvoorziening
Kosten orgel

Overige huisvestingskosten

Kantoorkosten
Marketingkosten
Verzekeringen
Bankkosten

Overige kosten

Som der bednjfskosten

Baten - Lasten

Activa
Inventaris (beamer)
Debiteuren

Nog te ontvangen subsidie

Kas
Bank

Passiva

Algemene resenve
Saldo 11

Resultaat boekjaar
Saldo 31112

Bestemmingsresernes

Bestemmingsreserve onderhoud argel

2026 2025
Begroting Realisatie

2025

2024

Begroting Begroting

20.000 20.349 16.500 19.000
25.500 3.268 1.300 1.300
15.000 10.000 10.000 20.000
1.800 2335 1.500 1.500
200 g58 500 500
100 2 300 0
1.400 1.167 1.100 600
64.700 38.105 31.200 42.200
2,000 1.505 3.400 2.300
0 701 700 1.073
13.000 10.489 14.000 15.500
40.000 3.458 10.000 4.000
1.100 1.050 1.100 500
0 6.600

1.400 140 1.200 750
2 2.345 1.500 1.000
58.000 17.480 27.800 28.350
200 180 2 175
800 424 800 3.000
500 484 500 500
500 320 400 250
1.000 453 1.000 500
61.000 19.341 30.700 32.775
1.700 16.558 -3.600 6.752
31-12-2025 31-12-2024

701 1.402

-1.852 -1.058

-15.785 6.494

61 108

133.815 93.680

) 198572
31-12-2025 31-12-2024
92.459 75.628

16.558 16.831

109.017 92 459

7.913 7.913
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Op weg naar Pasen

In deze lijdenstijd worden we opnieuw heel nadrukkelijk
bepaald bij het kwaad, het geweld, de angst en de dood
door meerdere oorlogen. De voortdurende strijd in
Oekraine, maar nu ook in de afgelopen weken de situatie
in en rond Iran. Maar ook op vele andere plekken, ook
daar waar zij die Christus’ naam belijden aan den lijve
ondervinden wat kruisdagen betekent.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,

die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,

opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,

de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

Ook dit jaar willen we in de stille week, op Witte
Donderdag (2/4), Goede Vrijdag (3/4) en op Stille
Zaterdag (4), een drietal vespers/vieringen houden. U,
jij bent van harte uitgenodigd in de Pelgrimskerk. Om zo
nog meer stil te staan bij het unieke van Jezus Christus.
Dat Hij het lijJden onderging om ons en deze wereld met
God te verzoenen. Alle diensten beginnen om 20:00 uur.
In de vesper van Witte Donderdag willen we het Heilig
Avondmaal vieren. Dat doen we in navolging van Jezus
Christus, die het verlangen uitte om Pesach met zijn
leerlingen te vieren.

De gezamenlijke Passie- en Paasviering voor ouderen is
op 31 maart in de Groene Tuinkerk. De viering begint
om 10:15 uur (een ander tijdstip dus).

Dit alles loopt uit naar Pasen! Het feest van de opgestane
HERE! ‘U zij de glorie, opgestane Heer! In die

ochtenddienst op een aantal gemeenteleden het geloof
in Hem belijden. Ock een hoopvol teken, dat er altijd
weer mensen opstaan om Hem te volgen.

Alvast hele goede, gezegende diensten en vieringen
toegewenst. Wees welkom en nodig een ander uit om
het mee te vieren!

Omzien naar elkaar

Mevr. Joke Nicolai-Blom werd opgenomen in het lkazia
Ziekenhuis (Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam / afd.
5B) vanwege benauwdheid en hartfalen. Na een aantal
heftige dagen op de IC, ligt ze momenteel weer op de
verpleegafdeling van het lkazia Ziekenhuis. Op dit
moment van schrijven is nog niet duidelijk hoe verder.
Gods kracht toegebeden.

Herman Elsenbroek verblijft in verpleeghuis ‘Aafje
Smeetsland’ (Pietersdijk 60; 3079 TD Rotterdam /
afdeling Kolibri B, kamer 4). Zeer waarschijnlijk keert hij
op 24 maart terug naar huis.

Mevr. J. (Jannie) Schras-Tuil is verhuisd naar Sonneburg
Ravenswaard (Ravenswaard 5, 3078 PL Rotterdam / k. 39).
MNu gelukkig dichter bij Chris en in een bekende
omgeving. We hopen dat ze daar zich thuis zal voelen.
De toestand van mevr. P.L. (Nel) van Oers is momenteel
stabiel. Een vervolgafspraak is over 3 maanden. We
hopen dat voor nu de rust weerkeert. De opgaande lijn
bij mevr. Inus Mandemaker-Budding heeft zich
doorgezet. Ze is dankbaar voor het meeleven en de
gebeden.

Sneller dan verwacht is er voor mevr. L. (Leny)
Schrier-Vrolijk een plek vrijgekomen in het
verzorgingshuis Liduina (Burg. De Villeneuvesingel 1;
3055 AK Rotterdam). Ook voor haar een hele overgang,
maar nu gelukkig wat dichter bij de familie.

In onze voorbeden willen we ook bidden voor hen die
zorgen kennen, van henzelf of van een ander die hen lief
is, voor hen die elders moeten verblijven, voor hen die
(psychische) zorgen hebben of een gemis kennen. Maar
ook voor de betrokkenen om hen heen. Een ieder
wensen we van harte de kracht van God toe.

In memoriam: Gerrie Koomans-van der Leer

‘Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons
sterft voor zichzelf! Op donderdag 12 maart overleed
mevr. G. (Gerrie) Koomans-van der Leer in de leeftijd van
81 jaar. Een groot verlies voor haar man David. De laatste
week verbleef ze in het hospice Cadenza Zuid. De
afscheidsplechtigheid heeft plaats gevonden op
donderdag 19 maart in crematorium ‘Aan de Vaan'aan
de Maeterlinckweg in Rotterdam. We willen in onze
gebeden haar man David en haar gezin gedenken.




Groothuisbezoek

Een aantal groothuisbezoeken zijn al achter de rug.
Hieronder de laatste van de reeks. De groothuisbezoeken
zijn vooral bedoeld om elkaar even te zien, te spreken,
met elkaar te bidden en uit de Bijbel te lezen. Maar
hopelijk ook om te verwoorden wat ons bezig houdt, ook
in het geloof. Het thema van de avonden zal zijn, ‘lk
geloof .2 Ook naar aanleiding van de geloofsbelijdenis
van Nicea waar 1700 jaar geleden de eerste aanzet is
gegeven. De contactpersonen en ik zien er naar uit om
jou, u te ontmoeten.

- Ridderkerk / Barendrecht - Rhoon - Spijkenisse -
Hoogvliet - overige plaatsen op donderdagavond 16
april en dinsdagmiddag 21 april.

U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging. Alvast van
harte welkom in de Pelgrimskerk, op de middag is de
inloop om 14:45 uur; op de avond om 19:45 uur.

Gift
Via Machteld ontvingen we een gift van € 20 (3 maart).
Nogmaals hartelijk dank.

Bijbelochtend

De eerstkomende Bijbelochtend is woensdagochtend
15 april. We denken in dit seizoen na over een aantal
gelijkenissen van de Here Jezus. Om 09:45 uur staat de
koffie klaar in de Pelgrimskerk. Welkom! Ook als u er niet
eerder bij kon zijn.

Bidden voor de buren, de wijk, de stad, de wereld en
onze gemeentes

Elke woensdagavond wordt er in de Adriaen Janskerk, in
'MEER dan BeverWAARD' en in de Pelgrimskerk
gezamenlijk gebeden voor de wijk, de stad, de wereld en
onze gemeentes. De vaste volgorde is: op de 1e en 3e
woensdag in ‘MEER dan BeverWAARD' (Eckartstraat
42-52, Rotterdam); op de 2e woensdag in de AJK en op
de 4e woensdag (18 maart) in de PK. We beginnen om
19:30 uur en sluiten af om 20:30. Rondom de gebeden
willen we ook met elkaar zingen. Van harte uitgenodigd
om mee te bidden en te zingen.

Tenslotte

Een hartelijk groet! In
Christus verbonden,
ook namens
Jeannette, Dirk van
Vreeswijk.

PAASONTBIJT

ZONDAGMORGEN 5 APRIL
8.45 UUR - 9.45 UUR
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Bloemen:

De Bloemen zijn de laatste periode met een groet en
ter bemoediging namens

de gemeente van de Pelgrimskerk gegaan naar:

15 februari Annie de Vries

22 tebruari fam Koomans

1 maart Herman Elsenbroek
8 maart fam Molenaar

15 maart Mw, van Heemst
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IZB en GZB organiseren Toer voor het Goede Doel

Op zaterdag 13 juni organiseren GZB en IZB de Toer voor het
Goede Doel: een sponsortocht voor racefietsers die méér willen
dan alleen kilometers maken. ‘Het is heel boeiend om
pioniersplekken te bezoeken en inspiratie op te doen voor je
eigen kerk!

Fietsen, ontmoeting, geloof en inspiratie: dat zijn de
ingrediénten van de Toer voor het Goede Doel. Dit jaar start de
route met een kop verse koffie bij het Huis van Zending in Zeist,
vanaf juni het nieuwe kantoor van de missionaire organisaties
1ZB en GZB. Deelnemers fietsen langs pioniersplekken in
Waddinxveen en Nieuwegein en doen zo inspiratie op voor hun
eigen geloofsleven en kerkelijke gemeente.

'Dit is niet zomaar een sponsortocht zoals er zoveel zijn, maar
een stukje geestelijke verdieping en over de schutting kijken bij
andere kerken| vertelt deelnemer en mede-organisator Henk
Tukker. 'k vind het heel boeiend om de pioniersplekken
bezoeken en te horen waar ze mee te maken hebben. Het is na
zo'n bezoek ook mooi om op de fiets na te praten over wat we
gezien en gehoord hebben met anderen uit de groep!

In Nieuwegein staat pionier Jaron Jongeneel klaar om te
vertellen over Ondersteboven, waar vanuit een
leefgemeenschap tal van missionaire activiteiten worden

ontplooid, van intercultureel voetbal tot ‘Koffie met de domineg’

bij een nabijgelegen winkelcentrum. In Waddinxveen vertelt
pionier Jan Folkert van Zijl hoe zijn team bouwt aan een
netwerk voor ontmoeting en zingeving in de nieuwe wijk
Triangel. De dag eindigt met een pastamaaltijd bij het nieuwe
Huis van Zending in Zeist, waar ook een inkijkje zal worden
gegeven in het werk van de GZB.

Met hun deelname en sponsorgeld ondersteunen fietsers het
zendings- en evangelisatiewerk van de |ZB en GZB, waaronder
de twee plekken die worden aangedaan op de tocht. Er geldt

geen minimumbedrag voor sponsoring; het draait in de eerste
plaats om inspiratie en betrokkenheid.

Dok wie minder ervaren is op de racefiets, kan deelnemen. Er is
keuze uit een route van 115 of 150 kilometer, met voldoende
tussenstops. ‘Het is vooral een sociale tocht. Daar waar het kan
rijden we met de 150 km groep; in een rustig tempo van
maximaal 30 kilometer per uur. Met de 115 km groep’ uiteraard
minder snel. Dus ook als je niet regelmatig fietst, kun je zeker
meedoen., aldus Tukker.

Meer informatie over inschrijving, routes en sponsoring is te
vinden op www.toervoorhetgoededoel.nl of scan QR-code

r .ri.r_ﬁ 1




Kerk in IJsselmonde

Bezorging:
Groene Tuinkerk: 010-482 49 56
Via postbestelling. Losse exemplaren af
te halen in de hal van de kerk.
Wijzigingen AJK en PK:
ledenadministratie@kerkinijsselmonde.n|
Niet ontvangen:
Groene Tuinkerk
Dhr. Gerrit Buizer
Adriaen Janszkerk
Dhr. Jack van Balen  06-53 53 56 69
of 06-21851905

010-483 07 64

Pelgrimskerk
Dhr. Hans Welter
Redactie:
Groene Tuinkerk
Mw. Corrie Melenberg-Schop en
Dhr. Gerrit Buizer
redactie.gtk@hotmail.com
Adriaen Janszkerk

Mw. Sandra Surjokusumo
kerkblad.ajk@kerkinijsselmonde.nl
Pelgrimskerk

Mw. Germa van Veen en

Mw. Heleen Maas
kerkblad.pk@kerkinijsselmonde.nl
Eindredactie

Mw. Annet de Ruiter

06 - 246 931 87
kerkblad.ajk@kerkinijsselmonde.nl

06-319694 86

Wijze van betalen:

GEREFORMEERD Llisselmonde

NL10 INGB 0000188602

o.v.v. ‘abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: dhr. Krijn Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,

010 -482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD Usselmonde
NL12INGB 0000031620
o.v.v. 'Bijdrage kerkblad’

Advertenties :

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt
u zich wenden tot dhr. Jaap Pols
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 10 april 2026

18.00 uur voor het magazin van mei
2026 met het thema:

Feest

druk: Veldhuis Media, Raalte

Service

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerk.nl)
Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
010-482 49 56
kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com
Koster: Dhr. Piet van Rikxoort, 06-27 314093
Preekvoorziener: Mw. Mathea van Dam, 06-37 193133
Scriba: scriba.groenetuinkerk@gmail.com

bijdragen kerk {o.a. VVB)......cc.ue.......NL10 INGB 0000 1886 02
Diaconie....mmnssensaNLE T INGB 0000 2056 29
Zending....ocnsncscccneesccee.ML32 INGB 0000 5634 99
Project Werelddiaconaat................NL61 INGB 0000 2056 29

NLOZ INGB 0003 8639 79
tn.v. ). Busse - Dekker enat MLK.J. van der Meer - Koole
MNL10 INGB 0000 1886 02

Bloemendienst...

Collectebonnen.. .

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)
Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)
Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08
Adriaen Janszkerk
Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62
Preses kerkenraad: Dhr. Bart Geervliet
Seriba: Helma Paul
scriba@kerkinijsselmonde.nl
Vertrouwenspersonen: Mw. Marjolein Bol-Plaisier (06 - 450 12 434} en
Dhr. Bastiaan de Ruiter (06 - 229 32 635),
vertrouwenspersoon@kerkinijsselmonde.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam
diaconie@kerkinijsselmonde.nl
NL30 INGB 0002 7781 42

Diaconie:

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Dhr. Hans Gorter
voorzitter.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Secretaris: Dhr. William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijsselmonde.n|
Penningmeester: vacant
penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans........NL75 INGB 0002 9756 00
Alle andere acties en giften.............NL12 INGB 0000 0316 20
Bijdrageadministratie: bijdrage@kerkinijsselmonde.nl

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)
Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06-13556585en010-483 1413

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente
Rotterdam lJsselmonde

Beheerder: Dhr. Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)
info@adriaenjanszkerk.nl
NL49 INGB 0000 2258 27




Martje muis verheugt zich op Pasen. Dat gaat ze vieren
bij haar zus Geurtje, die in de andere kerk woont,
verderop in het dorp. In die kerk hebben ze 66k een
paaswake in de nacht. In de stikdonkere kerk zal een
vuurtje worden aangemaakt en dan zingen de mensen
over het licht. Met het vuur worden de kaarsen van de
mensen aangestoken. De hele kerk is dan verlicht en
iedereen is blij, heeft Geurtje gezegd, en er zal ook
paasbrood zijn! Martje muis gaat vroeg slapen.
Midden in de nacht staat ze op en gaat naar buiten.

Ze loopt om de kerk heen, waar het ndg donkerder is.
Dan door de tuin. Ze dwaalt tussen de planten en
scharrelt door hoog gras. Het is pikkedonker.

Uit de Bijbel

Toen Hij vroeg op de eerste dag van de week .
uit de dood was opgestaan, verscheen Hij eerst
aaN Maria van Magdala. Ze ging het nieuws vertellen
qan de mensen die Hem hadden vergezeld
en die Nu om Hem treurden en rouwden. -

Marcus 16:9-10

Opstaan @Di KiK

Waar ben ik, denkt ze, waar zijn mijn paadjes? Plof!

Ze landt in een molshoop en wurmt zich eruit. Au! Ze
prikt zich aan een egel die opgerold ligt te slapen. Ze
rent en zoekt urenlang, wordt moe, valt in een plas,
krabbelt eruit. Ze is alleen. Geen zusje. Geen vrienden,
geen kerktoren. Martje is helemaal de weg kwijt.
Snikkend gaat ze onder een struik liggen. Ineens,
KU-UUUU, hoort ze een haan. En dan gloeit het eerste
zonlicht over de aarde. De kippen worden wakker.

De bloemen vangen het eerste zonlicht. En ineens ziet
Martje hem, de kerktoren waar Geurtje woont. Even
later buitelen de zusjes over elkaar heen en begint een
nieuwe dag vol licht, bijpraten en paaslekkers!




